
50 jaar BC Wilg en  Donk  
 
Goede Avond beste Bridgevrienden en Partners,   
 

In naam van het bestuur van Bridgeclub  Wilg en Donk en  Mezelf – Iedereen van harte welkom op 
het 50 jarig bestaan van onze club. Het doet ons enorm veel plezier U zo talrijk  te mogen 
begroeten  op deze unieke locatie.   
 

Ik heb beloofd aan het bestuur het kort te houden, anderzijds valt er toch iets te zeggen over onze  
twee clubs - Zijnde Witte Wilg en Nobele donk -  die reeds meer dan 50 jaar bestaan. 
 

Als men begint te zoeken in de archieven van de laatste 50 jaar zijn er jammer  genoeg zoveel 
mensen  die hier niet meer bij kunnen zijn, en uit respect en in gedachte  voor hen allemaal steek 
ik hier een kaarsje aan. Maar deze avond is het feest  
  
Nobele Donk is gesticht in 1975, naar aanleiding van de vraag van de parochie  om bridgelessen 
te geven.  
 
Maar 4 jaar vroeger is de Witte Wilg opgericht in Tenerife, Playa De las Americas.  gevonden in een 
verslag – veel meer kan ik over deze “ toch speciale   locatie en omstandigheden “niet zeggen”  
 
Een  terechte opmerking is dat we het 50 jaar bestaan van Witte Wilg, reeds  4 jaar geleden hadden 
moeten vieren !  
 
Om dat te respecteren heb ik NU REEDS  vastgelegd dat we  het 100 jaar bestaan van de Wilg en 
Donk zullen vieren  in  2071. Iedereen heeft zijn gsm bij dus noteer aub WOE 4 april 2071 opgelet 
om 12.30.  Vanaf volgende week kan je reeds storten.  
 

Er zijn veel gelijkenissen maar ook verschillen tussen de clubs.   
 

Nobele donk heeft 3 voorzitters gehad – Eric Both ( Eric en Ida – Fijn dat U hier aanwezig bent  , 
opgevolgd door Jef Van helmont en nadien mezelf -  – Witte wilg heeft exact 10 voorzitters  
gehad.  Ik ga ze niet allemaal opnoemen maar ben heel blij met de aanwezigheid van  Chris 
Roelans en Klaar Peeters die als voorzitters  de club  enkele jaren  succesrijk hebben geleid. 

 
Het leden aantal van beide clubs heeft enorm geschommeld – Wilg en donk gestart met 80 
leden, in 1999 maar 53 en in 2012 156 leden.  Witte Wilg heeft ook ongeveer die aantallen  
gekend zij het op andere tijdstippen, ze hebben zelf moeten werken met een Ledenstop.  
   
uitrekenen gebeurde handmatig, ( geen sinecure, ik  heb een aantal maanden geleden door 
omstandigheden nog even geprobeerd – 1.5  uur voor een tornooi met 12 tafels )  De eerste 
computers kwam er  in 1986 en 1987, in 1988 de eerste  biddingboxen, wel nog niet verplicht. In 
2001 het eerste Rekenprogramma BRIGITTE , in 2007 de eerste websites, in 2009 de eerste 
bridgemates. Dupliceermachines deden hun intrede…  

 

beide clubs gingen op weekend, gaven BBB organiseerden kroegentochten, feesten ,  bezochten 
Musea, wandel en fietstochten…enz In het algemeen waren de banden tussen de leden heel 
intens.  

 
 



In beide clubs was er na veel protest een rookstop in 2007 en 2008. Alcohol stop is er nooit 
geweest in tegendeel. In beide clubs zijn er vele clubavonden geweest waar Apres Bridge langer 
duurde het spelen van  die  28 giften. Het legendarische VIJVERHOF heeft ongetwijfeld alle 
records verbroken, er zijn veel getuigenissen van bridgers die naar huis gingen als het reeds licht 
was… 

 
In 2019 gingen de clubs een fusie aan en er werd gespeeld op beide locaties… Iets Later brak 
Corona uit en een herstart in Schoten ging heel moeilijk zijn. De club   Witte Wilg, werd definitief 
naar Ekeren verplaatst. En vandaag zijn we fier dat we het 50 jaar bestaan kunnen vieren, iets 
dat maar 8 % van alle clubs kunnen zeggen. 

  
Als er  iemand verantwoordelijk is voor die 50 jaar  van onze  club, Is dat ongetwijfeld   “ de 
vrijwilliger “ die steeds ten dienste staat van de leden,  die in moeilijke  tijden volhoud en een 
tandje bijsteekt, die zorgt dat eenieder de mogelijkheid heeft een mooie avond te beleven en 
onze geliefde denksport kan uitoefenen.  En voor al die vrijwillige  bestuursleden  van de voorbije 
jaren in beide clubs – HARTELIJK DANK  
 
 
Ik dank bovendien  expliciet deze avond het bestaande bestuur :   

 

Piet Herregods :  Sinds zijn pensionering een gepassioneerd lesgever ,op verschillende niveaus 
en voor verschillende clubs.  Met een gedreven motivatie en veel geduld trekt hij  die nieuwe 
mensen aan  in de club die we hard nodig hebben – Piet oprechte dank  
 
Klaar Peeters – De ideale  persoon die de oud leden van de witte wilg vertegenwoordigt en ook 
verbind met alle andere leden. De organisator van de Marathon en zoveel meer …. Klaar , maar 
ook haar Familie,  en vooral Ilse en de mama Els  die iedereen kent, mijn oprecht dank en 
respect voor U allemaal. 
 
Luc Craeybeckx – de ideale  penningmeester die je aan je zijde kan hebben, de kas klopt steeds 
want hij legt  elk tekort zelf bij. Maar ook is er geen ander die onze club logistiek zo ondersteunt 
en  - soms met enig gevloek  - de witte succesvol kassa bedient. Tegenwoordig levert hij ook in 
de club  regelmatig cakes en andere lekkernijen,  juist opletten als hij   er  zelf niet van eet. 

 

Annick – Chantal Gillis : Iemand die als geen ander de goede contacten tussen de leden 
probeert te stimuleren, met iedereen praat en het feestelijk en culinair  gebeuren zoveel 
mogelijk op zich neemt. Als U deze avond de tafel mooi vind,  als U de kleur van het servies en 
het bestek goed vind en zoveel meer  dan mag U haar bedanken. Verder zijn duplicatie ook haar 
ding en weet ze als geen ander “ alle nieuwtjes “ van de club.  Chantal dank U  

 
Ik heb  het plezier   en het genoegen met vrijwilligers te mogen werken in  onze club, in het 
district Antwerpen,  in de  Vlaamse bridge Liga en ook op  een aantal keren op Europse 
Kampioenschappen.  Iedere vrijwilliger verdient respect voor het vele of het weinige die zij of hij 
doet en verschil mag niet gemaakt worden.  

 
Anderzijds moet ik me nu heel bescheiden opstellen voor iemand die als geen ander reeds 25 
jaar , zich dag en dag en dag  inzet ,tientallen verslagen heeft gemaakt  meer dan 3000 keer voor 
de uitslag heeft gezorgd, honderden  lijsten heeft opgesteld en nog veel meer mails heeft 
verstuurd. Nooit is hem iets te veel, nooit zijn de omstandigheden  te moeilijk, nooit heb ik hem  
kwaad  of slecht gezind geweten. Beste vrienden, graag een daverend applaus voor Manu 
Raedschelders.   



  
Het bestuur zal hopelijk uitbreidden , ik heb twee mensen op het oog, ik verklap nog niets maar 
ga  enkel de laatste letters van hun naam noemen – UNTER EN RIGITTE – zou ik er heel graag 
bijhebben – wordt vervolgd.  

  
Nog enkele mededelingen –  

 
• De club verjaart vandaag, er is nog iemand die ook jarig is vandaag. Hij is steeds nogal 

geheimzinnig over zijn leeftijd die ik uit respect - niet ga verklappen-  Ik kan enkel zeggen 
dat hij juist kon stappen als de club ontstaan is – Proficiat STEVEN GIELEN  
 

• Ik moet de sponsor Baloise bedanken, contractueel moet ik er drie minuten over 

spreken – 1-2-3 Voila.  Er zit toevallig iemand  in de zaal die mijn inspecteur was voor 

Baloise – Frank steek even uw duim omhoog als je akkoord met die contractuele VOLLE 

3 minuten… 

 

• De naam van de club wijzigt ook : Vanaf morgen kunnen  wij KONINKLIJKE BRIDGE 

CLUB WILG EN DONK noemen  – een privilege voor deze 50 jaar.   

 

• Deze procedure is reeds gestart en onze lieve vriend Koning Filip is ermee bezig. Dit is 

de eerste keer in ons leven dat de man eens iets kan doen voor ons buiten ons vooral 

veel geld kosten ( U lacht maar nu we onder ons zijn kan ik misschien een fiscale tip 

geven : Als U geen belastingen wil betalen zet in Uw aangifte bij personen  ten laste  -  

Familie Filip Van Belgie –  dat zijn er zeven fiscus kan hier niet tegen inbrengen  ) Ik 

heb koning Filip  dan ook gebeld hij is positief over ons dossier, we maken grote kans 

omdat ik gezegd heb dat we vanaf heden ook een avond Kingen gaan inrichten.  

 

Beste genodigden , mij rest U allen nog te danken voor Uw aanwezigheid, uw trouwe relatie 

met onze club en uw vriendschap door de jaren heen.  

 

Ik wens U allen een heel aangename avond en heel veel plezier straks.  

  
  

Bart  


