
Misschien nu een gepast moment om een kort woordje te richten aan onze aller Bart. 
(en kort zal het zijn, welgeteld drie minuten) 

Ik denk dat ik, zowel vanuit het bestuur als van alle bridgers hier aanwezig, mag zeggen dat onze 
club geen betere voorzitter kan wensen dan Bart.  

Wat zouden we ZONDER Bart zijn? 

-ZONDER Bart zaten we nu niet te feesten -ZONDER Bart zaten we nu niet HIER te feesten -
ZONDER Bart waren we nu niet met 100 

Ik zou Bart heel graag willen bedanken voor alles wat hij doet om iedereen in de club een goed 
gevoel te geven. Niks is voor hem te veel.  

Zijn loyaliteit, zijn royaliteit, jovialiteit, identiteit, zijn humaniteit, zijn tijd, zijn identiteit, zijn 
gevatheid……drijven boven.  

Ieder van ons heeft al menige van deze goeiigheden mogen ondervinden. 

Bart kan problemen begripvol en attentvol oplossen.  

Ook als tornooileider, arbiter, is hij altijd zeer aangenaam en correct.  

Als er een feestje is, is Bart er altijd graag bij, sterker, hij organiseert ze meestal zelf.  

Wij, het bestuur, vonden dan ook gepast om eens iets terug te doen.  

Maar, met wat doen we Bart nu een plezier? 

Het allergrootste cadeau voor hem is, dat het vandaag een geweldig feest is waar iedereen nog 
lang over kan napraten en nagenieten.  

Toch hebben wij, na lang nadenken en zoeken, uiteindelijk iets gevonden.  

In deze omslag zit namelijk een bon.  

Stel dat het diner hier vanavond toch zou tegenvallen, wat raar zou zijn, Bart heeft het mee 
gekozen…hoe dan ook, wij bieden u, Bart en Annemie, graag een etentje aan in een restaurant, 
datum door jullie zelf in te vullen, en…Annemie….dat moet echt niet op uwe ‘heilige vrijdag’ zijn  

Bart, ik hoop, en ik denk dat ik voor iedereen spreek, dat wij nog heel lang van uw voorzitterschap 
mogen genieten.  

 

Lang leve Wilg & Donk! 

Lang leve onze voorzitter!! 


