
Na een bijzonder mooi leven met veel dierbare herinneringen is een bijzonder mens,
mijn lief Juleke, papa en bompa overleden

Jules Van Dyck
Echtgenoot van Ank Houba

geboren te Niel op 22 november 1930 en thuis in familiekring
van ons heengegaan op 10 januari 2021.

Wegens de coronamaatregelen zal de crematie, gevolgd door de
afscheidsplechtigheid en de bijzetting van de asurne in het urnenveld

van de begraafplaats van Borsbeek, in alle intimiteit plaatshebben
op vrijdag 15 januari 2021.

Tot en met woensdag 13 januari is er gelegenheid tot groeten van Jules
in het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,

na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie Van Dyck - Houba
p/a Uitvaartzorg Peeraer

Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

Rouwen om dit heengaan:

Ank Houba,
zijn echtgenote,

Philippe en Birgitte Jacqmain - Van Dyck,
Yves en Lidwin Claesen - Van Dyck,

zijn dochters en schoonzonen,

Felix en Ann Demaeght - Cassimon,
Laurens en Helene Keustermans - Demaeght,
Maarten Claesen,
Jolien Claesen en Yannis Hateau,

zijn kleinkinderen,

Zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

De families Van Dyck en Houba.


